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In dit nummer

Mededelingen

Welkom
Mw. C.J. de Vries-Bangma is onlangs in ons
parochiegebied komen wonen. We heten
haar van harte welkom.

Overleden
De heer J. Gravemaker, geboren op 25 no-
vember 1931 is onlangs overleden. Helaas is
ons niet bekend wanneer.

Vertrokken
Uit onze parochie is vertrokken: dhr. D. van
Drost (Jorwert). We wensen hem veel zegen
toe op zijn levenswandel.

Eerste heilige Communie
Afgelopen jaar heeft dhr. K. Haverkorn zijn
eerste heilige Communie ontvangen. Op de
eerste zondag van de Advent heeft hij dit
bevestigd. We feliciteren hem met deze stap
op de weg van de Heer en in onze parochie.

Verkiezing
Op de gemeentevergadering is mevr. H. van
´t Slot verkozen tot kerkmeester. Haar

portefeuille zal communicatie en
coördinatie omvatten. I.o.m. de
aartsbisschop zal binnenkort tot benoeming
worden overgegaan.

Benoemingen
Mevr. G. Hooimeijer is door de
aartsbisschop opnieuw als lector benoemd
voor twee jaar, van oktober 2010 tot en met
september 2012. Wij wensen haar veel
zegen toe in haar lectoraat.

Vacatures
In Engelbert is nog ruimte voor misdie-
naars, kosters en lezers. Iedereen kan zich
hiervoor aanmelden. Opgave bij de pastor.
De parochie heeft bezoekgroepen van
parochianen die bij medeparochianen die
door uiteenlopende redenen niet bij de
vieringen aanwezig kunnen zijn. De
coördinatie loopt via mevr. H. van ´t Slot.

Afwezigheid pastor
Van 25 t/m 27 februari is de pastor op
retraite. Voor spoedgevallen kan via de
secretaris vervanging worden geregeld.

Gabrielle Hooimeijer opnieuw benoemd
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Van de hak op de tak

Het is zover. Het nieuwe jaar begint. Een rommelige tijd wordt afgesloten en we gaan met
frisse moed er tegenaan. We willen als parochie met de tijd mee en daar hoort ook van
alles bij. We hebben al een nieuwe website en voor u ligt een parochieblad waarmee we
ook een nieuwe weg in willen slaan. Nu nog is de vormgeving zwart-wit, maar graag
zouden we hier een fris infomagazine van maken met informatie over parochie en
samenleving. Een blad dat niet alleen voor onszelf is, maar ook om met buitenstaanders
te delen wat ons zo dierbaar is.
Wat is ons dan zo dierbaar? Allereerst als Oud-Katholiek pastor roep ik dan natuurlijk dat
het onze hele kerk is. Maar voor ons hier in het noorden is het ook belangrijk om te laten
zien dat wij een open gemeenschap zijn die graag een thuis zijn voor anderen.

In de voorbereidingen van de vieringen voor het komende jaar, werd ik
geconfronteerd met gebruiken die ik niet kende. Eén daarvan was de Aswoensdag. Deze
werd niet gevierd op de dag zelf, maar de as verstrooiing werd verplaatst naar de zondag
hierna. Voor een Katholiek opgegroeide man komt dit heel vreemd over. Allerlei
argumenten werden mij ter ore gebracht, maar feit blijft dat ik het vreemd vind dat
Aswoensdag naar de zondag wordt verplaatst, terwijl Kerstavond niet verplaatst wordt,
Witte Donderdag niet, Goede Vrijdag niet en Paaszaterdag niet. Zeker voor Witte
Donderdag en Goede Vrijdag gelden dezelfde criteria als voor Aswoensdag. Het is een
doordeweekse dag, waarbij mensen ook gewoon moeten werken. Het zijn van die dagen
die een bepaald, zeer belangrijk moment in het kerkelijk jaar markeren. We zijn erg
gewend geraakt in onze maatschappij dat dingen maakbaar zijn. Soms echter moet je de
dingen laten gebeuren zoals ze komen. Soms zijn dingen zo belangrijk dat je er tijd voor
maakt. Denk bijvoorbeeld aan een uitvaart of een bruiloft. We weten allemaal dat
bruidsparen er een handje van hebben hun bruiloft te plannen op een moment dat het
niemand uitkomt, namelijk doordeweeks! Toch zal iedereen komen opdagen. Wat ik er
mee wil zeggen is, hoe belangrijk is de Heer nog voor ons? Hoe belangrijk is het heil dat
wij door Christus mogen ervaren?

Dit wil ik u verder nog meegeven. Het
afgelopen jaar heeft voor veel mensen in
het teken gestaan van werk. Werk krijgen,
maar vooral werk verliezen. Het heeft
gezorgd voor moeizame tijden bij velen,
waarbij stress ontstond omtrent het rond
kunnen komen. Juist dan is het belangrijk
dat we er voor elkaar zijn. Door er voor
elkaar te zijn kunnen we ook die moeilijke
momenten doorkomen.

Pastor Victor Scheijde
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“Met vereende krachten”

Gedachten rondom de installatie van onze nieuwe pastor
De eerste zondag van de Advent was het een drukte van belang in onze kerk. Dat zal
niemand ontgaan zijn. Ook zal het inmiddels niemand ontgaan zijn dat we een nieuwe
pastor hebben en hij al sinds 1 september volop aan de slag is in onze parochie. Maar nu
is hij dan op de eerste zondag van de Advent officieel geïnstalleerd als onze nieuwe pastor
door kanunnik, vice-deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht én oud-pastoor,
Wietse Berend van der Velde.

Een bijzondere dag dus, die eerste zondag van de Advent. Het was vol in de kerk en
het was vol op het altaar. Het leek wel alsof de Kerstnachtdienst al begonnen was! Maar
Lucas, de zoon van Victor, had de eerste kaars van de Adventskrans aangestoken. En
Wietse van der Velde vertelde dat hij met genoegen naar het Groninger land was gegaan
om Victor te installeren. Het werd mij dus duidelijk dat dit nog niet onze gezamenlijke
Kerstviering in het Friese Oosterwolde was, maar de installatie van Victor in Engelbert.

De meesten van ons kennen Victor dus al
enigszins. We weten nu “wat” hij is. Maar “wie” is
hij nu eigenlijk? Enig licht op de beantwoording
van deze vraag geeft de lijfspreuk onder aan de e-
mails van onze pastor, namelijk coniunctis viribus,
ofwel met vereende krachten. Deze spreuk spreekt
mij bijzonder aan. Het is immers belangrijk dat we
met zijn allen bouwen aan onze parochie. Zo druk
en zo vol als het was op deze zondag is het niet
altijd, of beter gezegd, niet vaak. Dat weten we. We
moeten dus met zijn allen blijven werken aan onze
parochie. Een parochie die een hechte onderlinge
band nastreeft en met elkaar betrokken wil zijn en
volgens mij ook is. Maar helaas is niets
vanzelfsprekend. Dus we gaan aan de slag, met en
voor een ieder, coniunctis viribus!

Vera Haverkorn.
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Een bestelde pastoor afleveren

Installatie van Annemieke Duurkoop
Op zondag 31 oktober werd Annemieke Duurkoop, samen met haar collega Bernd

Wallet, geïnstalleerd als pastoor van de parochie Utrecht. Ik was door Tommy van Berkel
uitgenodigd om aan de dienst mee te werken als misdienaar. Hij is daar ceremoniemeester.
Ik vond het erg leuk dat ik daarvoor gevraagd werd en beschouwde het als een eer dit te
mogen doen als afsluiting van mijn samenwerking met Annemieke. Daarnaast is het een
mooie belevenis om in de Sinte-Gertrudiskathedraal te zijn, zeker als misdienaar.

De Sinte-Gertrudis
De Sinte-Gertrudiskathedraal is de hoofdkerk van het aartsbisdom Utrecht. Hier staat

de zetel van de aartsbisschop. De kathedraal is prachtig, zowel van buiten als van binnen,
maar ook de inventaris mag er zijn. Diverse schilderijen, beeldhouwwerken, kerkzilver, en
relieken zijn er te vinden. Ieder voorwerp heeft zijn eigen geschiedenis. Ook de
voormalige schuilkerk, de Gertrudiskapel is schitterend. Wat het meest opvalt zijn de
schilderijen. Sommigen hangen horizontaal onder de galerijen aan weerszijden, dus boven
de hoofden van de mensen. Als ik er rondloop, kom ik meestal iemand tegen die me van
alles over deze schuilkerk kan vertellen!
Ik heb al een aantal keren mee mogen doen als misdienaar in Utrecht, dus onwennig voel
ik me er niet meer. Toevallig was ik ook misdienaar toen Bernd Wallet er tot priester
gewijd werd.
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De nieuwe pastoor afleveren
De zondag van

de installatie van
Annemieke en
Bernd waren mijn
moeder, mijn vriend
Michael en ik al
vroeg vertrokken uit
Meppel, zodat ik me
ruim voor tien uur
kon melden. Toen ik
mij aan het
omkleden was,
kwamen er steeds
meer misdienaars
binnen. Een aantal
van hen kende ik,
maar sommigen
vroegen mij wie ik
was en waarom ik

meedeed als misdienaar. Na mijn uitleg zei iemand: “Aha, dan kom jij eigenlijk de nieuwe
pastoor afleveren. We zijn erg blij met haar! Maar jullie parochie moet haar nu wel
missen.”
Toen iedereen omgekleed was, gingen we in een stoet van acht misdienaars en twee
lectoren en stelden ons daar op. Na een buiging vertrokken we in processie naar de
pastorie aan de achterkant van de kathedraal. Daar wachtten we op de aartsbisschop en de
priesters en de dienst begon.
Vrijwel meteen aan het begin van de dienst werden de twee pastoors geïnstalleerd. Mij
was gevraagd om daarbij het boek voor de aartsbisschop en de priesters op te houden.
Dit was een mooie taak, omdat door het uitspreken van de gebeden en beloftes
Annemieke op dat moment echt in dienst trad. Misschien zoals je de aflevering van een
bestelling officieel bevestigt.
De dienst ging verder. Aan het slot waren er nog enkele cadeautjes van de kinderkerk
voor de nieuwe pastoor.

Na de dienst
Na de dienst was er een receptie in het Ontmoetingscentrum ‘In de Driehoek’, die

ook de Gertrudiskapel omvat. Veel mensen uit de parochie Groningen/Jorwert zag ik
daar. Zij waren ook bij de kerkdienst geweest. Enkele toespraken volgden en ik hoorde
dat Annemieke zei: “Dit is geen zaak van het kerkbestuur, dit is geen zaak van de
pastoors, dit is een zaak van de gemeente. Dit is een zaak voor ons allen.”
Ik vond het heel kenmerkend voor Annemieke dat ze probeerde iedereen erbij te
betrekken.
Ik voelde me blij voor de parochie Utrecht en ik hoop dat de gemeente daar nu een tijd
van Annemieke mag genieten.
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Wat is dit nu?

Een heiligenbeeld in de kerk en niet zomaar één.
Het is de heilige maagd Maria. Het verheugt mij dat
we hier een Mariabeeld hebben. Een beeld dat in
2007 bij het 30-jarig jubileum is geschonken aan
onze parochie. Leuke anekdotes hoorde ik al, zoals
de manier waardoor ze tot ons is gekomen met als
gevolg dat ze de bijnaam ´Onze Lieve Vrouwe van
de Vuilniszak` kreeg. Natuurlijk geen manier om
over de heilige Maagd te spreken.
Hoe komt het nu dat we zomaar een beeld kunnen
hebben in de kerk? Is dat geen Godlastering? U
zult toch immers geen andere goden aanbidden dan
God uw Vader? U zult toch geen afbeeldingen
maken en daarvoor in aanbidding neervallen?
Nee, inderdaad. Dat doen we dus ook niet. Ten
eerste is Maria geen andere god en ten tweede
aanbidden we het beeld niet, maar vereren we de
persoon waar dit beeld naar verwijst. Dat is
wezenlijk anders dan wat Genesis ons leert. In de
brief aan de Hebreeën worden we opgeroepen
onze leiders te gedenken en vooral hun voorbeeld
te volgen. Verder wijzen de kerkvaders al op het stichtende voorbeeld van de heiligen. En
wie is er nou heiliger dan de moeder Gods?

Pastor Victor Scheijde

In ´Wat is dit nu?` wordt telkens iets onder de loep genomen over wat we tegenkomen in de kerk. Dit kan een
voorwerp zijn maar ook een ritueel of ander gebruik. De schrijvers kunnen wisselen en iedereen wordt uitgenodigd
voor deze rubriek een verhaaltje te schrijven.

En toen was het nog niet afgelopen. Annemieke heeft een bovenwoning naast de kerk
kunnen betrekken. Dus mochten we daar nog even kijken. Er stonden heerlijke broodjes
en drinken voor ons klaar. We hebben het appartement bekeken. Eén etage met keuken
en eet- en woonkamer, een slaapkamer en een leuk balkonnetje met uitzicht op de zijkant
van de kapel en de pastorietuin. Boven is er nog een zolderetage.
Annemieke is dus in goede staat door ons afgeleverd. Voor ons als parochie is het nu zaak
om met ons allen in Groningen en Jorwert verder te gaan.

Gabrielle Hooimeijer

Nieuwsgierig geworden naar de kathedraal en de Gertrudiskapel? Het is altijd een bijzondere ervaring een
dienst in de kathedraal bij te wonen. Natuurlijk kun je altijd binnenlopen bij een gewone zondagse dienst, maar de
eerste happening van het aartsbisdom vindt plaats op 9 janauri: de nieuwjaarsvesper, gevolgd door ontmoeting. Heel
mooi om zo met elkaar het nieuwe jaar te beginnen. De begintijd is 16.00.
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Kennismaking

Beste allemaal,
Allereerst wil ik jullie bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
Ik kreeg van de redactie het verzoek om iets te vertellen over de taken die ik binnen het
bestuur op mij ga nemen.
In de kern gaat het erom dat ik probeer om activiteiten die er zijn verder te ontwikkelen
of weer opnieuw op gang te brengen, zoals de bezoekgroep, die na een eerste start nog
verder vorm moet krijgen. Maar ook nieuwe activiteiten, zoals de “randkerkelijken”
inventariseren en proberen uit te vinden hoe we hen bij onze parochie kunnen betrekken.
Het is ook de bedoeling dat ik aanspreekpunt ben voor mensen die vragen hebben over
activiteiten.
De afgelopen periode heb ik gebruikt om een indruk te krijgen van wat er allemaal
gedaan wordt in onze parochie en wie wat doet. Er gebeurt best veel; het is alleen niet
allemaal even duidelijk. Ik hoop dat ik met iedereen prettig zal kunnen samenwerken en
dat we samen mogen bouwen aan onze parochie én dat iedereen de mogelijkheid krijgt
om zijn / haar steentje bij te dragen.
In elk geval ben ik ervoor om met zoveel mogelijk mensen het geloof te vieren. Samen de
liturgie vorm geven en beleven. Samen de eucharistie vieren; dit ontroert en verbaast me
iedere keer weer.

Om elkaar wat beter te leren kennen zal ik nu iets over mijzelf vertellen, iets wat ik
best lastig vind. Ik loop hier al dagen over na te denken, voel me toch een beetje verlegen.
Ik gebruik altijd mijn meisjesnaam; dus Henny van ’t Slot. Ik ben getrouwd met Huub
Mossing sinds 1981 en we hebben samen drie kinderen gekregen: Lucas, Anne en Susan.
Ze wonen alle drie in Zwolle.
Huub en ik komen allebei uit de gezondheidszorg. Zo hebben we elkaar ook leren kennen
in het ziekenhuis.
We hebben ook allebei de opleiding maatschappelijke gezondheidszorg gevolgd en zijn
beiden actief geweest in de extramurale zorg als wijkverpleegkundigen. Later als sociaal
verpleegkundigen. Mijn specialisatie lag bij seksueel overdraagbare aandoeningen en Aids,
reizigersvaccinatie en advisering en de wet voorzieningen gehandicapten en die van Huub
bij de kraamzorg en later bemoeizorg,vervuiling, mishandeling en verwaarlozing.
Samen hebben we ook zo’n vijftien jaar een praktijk voor alternatieve therapieën gehad,
variërend van dieetadviezen, toegepaste kinesiologie, counseling, hypnotherapie,NLP,
Bach remedies, intuïtieve geneeswijzen. Ook hierin hebben we ieder onze eigen
specialisaties en opleidingen.
Rond mijn veertigste ben ik ziek geworden. Ik heb een reumatische aandoening. Ik heb
een periode gehad dat ik niet meer kon lopen (vandaar dus de stok of soms de rolstoel.)
Inmiddels heb ik wel geleerd om daar mee om te gaan, dus ik ben niet zielig.
Nadat ik afgekeurd was, ben ik op zoek gegaan naar hoe nu verder… Ik ging naar een
klooster in Sittard om tot bezinning te komen. In die week van stilte werd ik door een van
de zusters uitgenodigd om een charismatische bijeenkomst bij te wonen, indrukwekkend
en voor mij als geloofsbeleving absoluut vreemd: ik kom uit de Gereformeerde Bond. Er
werd gezongen, gebeden; dat was voor mij nog redelijk herkenbaar. Vervolgens werden
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handen opgelegd en werd er in tongen gesproken; daarbij kreeg ik ook nog een Bijbel met
toelichting in handen, voor mij volkomen vreemd. Bij ons was het de Statenvertaling of
Nieuwe Vertaling en zo kende ik de Bijbel bijna uit mijn hoofd. Tijdens die bijeenkomst
hoorde ik een stem, die zei: Het wordt tijd dat je eens naar huis komt… Later herhaalde
de pastoor dezelfde zin…
Een week later ben ik met mijn theologiestudie aan de Katholieke Universiteit in Utrecht
begonnen. Dat doe ik nog steeds. Nu heet het de FKT. Mijn belangstelling binnen de
theologie ligt met name bij spiritualiteit, oecumene, interreligieuze dialoog en
kerkopbouw. Het is mijn hobby. Ik volg wel een aangepast programma, dus niet te veel
vakken in één keer.
Ik kom nog regelmatig in een klooster, gewoon omdat het erg plezierig is om de getijden
mee te bidden. Dat inspireert me en geeft mij rust. Door mijn studie ben ik ook bij de
OKK terecht gekomen: eindelijk thuiskomen!
We hebben samen ook nog een bedrijf gehad, een complete boerderij verbouwd en een
groeps/trainingsaccomodatie gerund.
Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan binnen de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad van de basisschool van onze kinderen, ons eigen bedrijf en als
algemeen bestuurslid en later voorzitter van de ondernemersvereniging.
Tot slot, want het wordt wel een heel lang verhaal, ☺ Ik heb nog een hobby! Ik ben fan
van de Duitse herder. Op dit moment hebben we twee honden: Ilya, een Oudduitse
herder van veertien maanden en een vreselijke puber en onze oude dame Ciara. Zij is
zeven jaar, een geweldige Duitse herder. Ze woont nog geen jaar bij ons en ik zou haar
niet meer willen missen. Ik train twee keer per week met deze dames: appel, pakwerk en
speuren. En natuurlijk ben ik iedere dag met ze buiten; daar geniet ik van.
Tot zover. Met vriendelijke groet en liefdevolle feestdagen gewenst.

Henny van ’t Slot

Kerst , een meditatie
De geboorte van oneindig veel liefde
Zoveel liefde dat het licht geeft
Een feest van licht
Een feest van liefde
Liefde in verbondenheid
Verwarmend stralend licht
Beweging die je overkomt
Je wordt uitgenodigd om mee te gaan
Op te gaan, te begrijpen
Jij en ik, niet zonder zij, zijn wij
Mens zijn wat een uitdaging
Onschuldig hulpeloos onvoorwaardelijk
Geboorte.
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Synode 201 0

Wij zijn de kerk
Het is toch wel een bijzonder gebeuren, zo’n synode. Bisschoppen en gekozen
vertegenwoordigers van de geestelijkheid en de leken uit alle parochies met elkaar in
overleg over het beleid van de kerk. Wij zijn de kerk.
Ondanks de zorg die er is, is er toch geen sprake van somberheid. Velen zijn actief in de
kerk, zoals de voorzitter in zijn opening zegt. We moeten onze vrijwilligers waarderen en
vooral niet vergeten de successen te vieren en onze zegeningen te tellen.
Ook de bisschop van Haarlem is niet pessimistisch. We hebben nog niet het gewenste
aantal leden, maar dat aantal blijft, in tegenstelling tot dat van veel andere kerken, stabiel.
Ook de volgende jaren blijven we de Groeinota als uitgangspunt nemen.
Het onderwerp Inzegening van alternatieve levenverbintenissen blijft ons bezig houden.
Voor velen gaat het niet snel genoeg, maar we moeten niet vergeten dat dit een heikel
onderwerp is, dat internationaal veel verdeeldheid oproept.
De thesaurier – dat is de opperpenningmeester van onze kerk – benadrukt dat de kerk
moet inzetten op een grotere opbrengst uit de levende kerk. De levende kerk, dat zijn de
leden van de kerk, wij dus. Met een gemiddelde bijdrage van 1% van het inkomen van
parochianen redden we het niet; dat moet omhoog naar 3%. Wij zijn de kerk.
De balans van drie jaar van werken aan groei is opgemaakt. Er zijn parochies die gegroeid
zijn, in andere parochies is er zorg over de vraag hoe we verder moeten. Leden van die
parochies zullen zelf aan oplossingen moeten werken en kunnen daarbij profiteren van de
positieve ervaringen van andere parochies. We kunnen van elkaar leren.
Inhoud is de brandstof voor groei, zegt aartsbisschop Joris Verdammen in zijn inleiding
op de beleidsvoornemens voor 2011-2013. Eén daarvan is het instellen van een
solidariteitssubsidie voor parochies die moeite hebben om voldoende inkomen te
verwerven uit de levende kerk. Die subsidie geldt voor maximaal vijf jaar.
Het is een goede gewoonte om een gast van buiten de kerk uit te nodigen om op de
synode een inleiding te verzorgen. Deze keer is dat Edwin Ruigrok van IKV Pax Crhisti,
die aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden uit Afrika spreekt over het werk van de
organisatie. Boeiend, maar jammer dat het blijft bij aanhoren van het verhaal.
Goed nieuw voor de
bejaarden onder ons: de
maximum leeftijd voor een
aantal kerkelijke functies,
onder andere die van
kerkbestuurslid, is
verhoogd van 70 tot 72
jaar. Uw verslaggeefster
zou dus nog acht maanden
in het kerkbestuur mogen
zitten. (Dit is geen open
sollicitatie.)
Mevrouw Ineke Schenk
houdt een inleiding over
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Van de Synode

Op de synode van 20 november j.l. werd onder agendapunt 5 het onderwerp ‘Balans van
drie jaren van groei’ behandeld. Het collegiaal Bestuur (CB) presenteerde daarbij de
uitkomsten van de berekeningen volgens de bekende formule over de jaren tot en met
2009. De formule is de zogenaamde Zomervruchtformule, die genoemd is naar de
bedenkster ervan en die dient om te berekenen op hoeveel formatie aan basispastoraat
een parochie of statie recht heeft. In totaal is de formatie voor het basispastoraat
vastgesteld op 13,1 fte en door middel van de formule vindt de verdeling over parochies
en staties plaats.

De factoren die een onderdeel vormen van de formule en dus mee bepalend zijn voor
de uitkomst, zijn de volgende: het aantal ingeschreven leden, het aantal meelevende leden
plus gastleden, het gemiddeld kerkbezoek bij een hoofddienst in het weekend en de
opbrengst van de levende kerk. Onder het laatste wordt verstaan de inkomsten uit de
Actie Kerkbalans, de collecten en de giften. De vier onderdelen tellen niet alle in gelijke
mate mee, maar krijgen een wegingsfactor mee van respectievelijk 2, 4, 4 en 3. Voordat de
formatie wordt verdeeld, krijgt iedere parochie of statie eerst een vrije voet van 0,05 fte
toegewezen. Wat betekent deze vrij technische uitleg nu concreet voor onze parochie?
Voordat ik die vraag ga beantwoorden, is het goed eerst te kijken naar de kerk in haar
totaliteit. Heeft het CB zijn doelstelling om te groeien waar kunnen maken?
Het gepresenteerde overzicht in de synodestukken geeft aan dat van de 26 parochies en
staties 4 recht hebben op meer formatie, 9 op minder formatie en dat 13 gelijk zijn
gebleven. 0,3 fte kon niet worden verdeeld en is nog beschikbaar als zogenaamde
wisselformatie. Het is echter niet zo dat alle verschuivingen onmiddellijk kunnen
doorgaan. De pastores hebben hun rechtspositie en kunnen niet zo maar gekort worden
op hun aanstelling. In het algemeen kunnen de maatregelen pas worden geëffectueerd bij
personeelswisselingen.

En dan nu onze eigen parochie, behoort zij tot de groeiers? Dat is, dank zij Jorwert,
inderdaad het geval. De andere groeiparochies zijn Amersfoort, Eindhoven en
Rotterdam. Jorwert heeft het gemiddeld kerkbezoek van onze parochie sterk doen stijgen
en dat wordt ook zichtbaar in de opbrengsten van de levende kerk. Het gemiddelde
kerkbezoek is een factor die zwaar meetelt in de berekening van de formatie waar wij
recht op hebben. Bestond deze formatie in 2007 nog uit 0,3 fte, in 2008 en 2009 is deze

geldwerving. In december ontvangen de kerkbesturen een advies over hoe zij kansen
kunnen benutten bij de geldwerving. In april komt er een handboek geldwerving
beschikbaar.
Na een inleiding van de voorzitter wordt de begroting aangenomen.
De synode is afgelopen en het Collegiaal Bestuur kan weer aan het werk. Maar het is wel
duidelijk geworden dat de leden van dit bestuur niet de enigen zijn die hun schouders
eronder moeten zetten. Het voortbestaan van onze kerk en onze parochie hangt van ons
allemaal af. Om met onze pastor te spreken: Met vereende krachten. Wij zijn de kerk.

Adrie Paasen
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gestegen naar 0,5 fte. Met de aanstelling van onze nieuwe pastor kan dit recht ook worden
gerealiseerd.

In de praktijk hadden wij voordien ook al een halve formatieplaats. Wat was namelijk
het geval? Voor Jorwert werd een projectformatie van 0,2 fte beschikbaar gesteld,
waarvan de kosten landelijk werden gedekt uit een speciaal potje. De enige wijziging lijkt
dus dat tijdelijke formatie is omgezet in structurele formatie. En dat is een mooi resultaat
dat met de inzet van onze pastoor Annemieke en vele anderen is bereikt. Op de
synodevergadering werden dan ook de woorden ‘zoete vruchten’ door het CB in de mond
genomen. Maar de vruchten zijn niet alleen zoet en dan moeten we kijken naar de
financiële gevolgen voor onze parochie.

Zoals ik in een vorig parochieblad heb uiteengezet wordt de systematiek voor de
afdracht aan de landelijke kerk met ingang van 1 januari 2011 drastisch gewijzigd.
Droegen we tot en met 2010 50% van onze opbrengsten uit de levende kerk af, voortaan
betalen wij 60% van de gemiddelde honorariumkosten van een pastoor of pastoraal
werker. Ik zeg bewust gemiddeld, omdat het er voor de afdracht niet toe doet of iemand
jong of oud is en daarom meer of minder verdient. Deze systeemwijziging betekent
alleen al dat onze afdracht op een aanzienlijk hoger niveau zal liggen. Daar komt nog bij
dat we ook over de 0,2 fte extra structurele formatie aan de landelijke kerk zullen moeten
afdragen. Om u een indruk te geven: als heffing levende kerk zullen we nu ongeveer
20.000 euro moeten afdragen, terwijl het bedrag voordien nog geen 8.000 euro was.
U zult begrijpen dat dit verschil een enorm gat in onze begroting slaat. Het
begrotingstekort is op het moment hoger dan wat er jaarlijks aan vaste bijdragen
binnenkomt. Het bestuur is zich op het moment aan het bezinnen over de vraag hoe er
aan de kostenkant bezuinigd kan worden. Grote besparingen zijn daar echter niet te
halen. Het begrotingstekort zal voor het grootste deel gedekt moeten worden door een
verhoging van de vaste bijdragen en doordat meer leden een vaste bijdrage betalen. U
mag mijn stukje daarom ook lezen als een aansporing voor de Actie Kerkbalans, die weer
voor de deur staat.

Jan de Vries

Nieuwsgierig geworden door deze berichten over de synode? Het is voor iedereen mogelijk de synode bij te wonen.
Er is een publieke tribune, die altijd goed gevuld is. Dus wie weet, volgend jaar november. We zullen u eraan
herinneren.
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Samen kerk in Engelbert
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Ontwerpwedstrijd

Om bij te dragen aan het frisse karakter van onze parochie willen we werken aan onze
presentatie. Hiervoor willen we een tweetal zaken hebben. Dat is een logo voor onze
parochie en een pakkende naam voor ons parochieblad.
Iedereen mag hier aan meedoen. De winnaars krijgen een leuke attentie.

Categorie 1 : Logo
Ontwerp een logo voor de parochie dat uitstraling geeft aan de naam van de parochie:
Sint Martinus. Denk hierbij aan het levensverhaal van Martinus. Het ontwerp moet
geschikt zijn om op een briefhoofd te zetten, op het parochieblad te voeren en om een
stempel van te maken die we kunnen gebruiken bij het uitgeven van officiële stukken.
Bij voorkeur digitaal inleveren als EPS, TIFF, PDF. Mocht u het niet digitaal aan kunnen
leveren, dan kunt u het ook per post inleveren. Het winnende ontwerp wordt in een
professioneel digitaal bestand omgezet en zal terug te zien zijn op verschillende
documenten.

Categorie 2: Naam
Bedenk een korte pakkende, uitdagende naam voor ons parochieblad. Stel je voor, je
loopt door een boekwinkeltje die toevalligerwijze parochiebladen verkoopt. Je ziet een
parochieblad met deze naam en denkt: “Dit blad moet ik hebben!”. Inzending kan per
email of per post.

Alle inzendingen dienen uiterlijk vóór 1 maart
binnen te zijn. Een verslagje zal in het volgende
nummer worden gedaan. Dan wordt ook de
winnaar bekend gemaakt.

Copyright informatie: Alle ontwerpen en teksten dienen
vrij te zijn van copyright. Ook mag het ontwerp of de tekst niet
direct te herleiden zijn naar een reeds bestaande tekst of
ontwerp waar copyright op rust. Het uiteindelijke copyright voor
zowel het ontwerp als de tekst zal bij de parochie liggen.

Oorspronkelijk logo van de parochie
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Heilige(n) – verspreider(s) van de goede geur van Christus

In het najaar van 2010 hebben we ons in de oud-katholieke kerngroep Jorwert gebogen
over het thema heilige(n), in vogelvlucht. In dit artikel wordt een beknopte impressie
gegeven van de gespreksavonden over dit thema. De meeste gespreksdeelnemers waren
niet of amper bekend en vertrouwd met het (katholieke) fenomeen heilige(n). Onder
leiding van Victor Scheijde werd een tipje van de sluier opgelicht.

Het lemma heilige(n) kun je verbinden met begrippen als kalender, levensbeschrijving,
verering, beeld, reliek, parochie, bedevaartsoord, icoon en prent. Er zijn veel sporen van
heiligen te vinden binnen en buiten de kerk(gebouwen). In de liturgie worden heiligen
genoemd. In het kerkelijk jaar worden heiligen herdacht. Kerkgebouwen dragen
(soms/veelal) namen van heiligen. Veel steden hebben een beschermheilige (Amsterdam
heeft Sint-Nicolaas, Leeuwarden heeft Sint-Vitus). Onlangs hebben (kleine) kinderen
Sint-Maarten gevierd. Jan en alleman viert in de Lage Landen op 5 december Sin-
Nicolaas: (overtuigd of beetje) gelovig of (half)ongelovig, wel of niet kerkelijk. Vrijwel
iedereen kent deze feestdagen, maar veelal is men niet of nauwelijks bekend met de
achtergrond, betekenis en rol van de heiligen, die achter deze feestdagen schuilen.

Gedurende het pontificaat van paus Johannes Paulus II heeft er een “tsunami”
plaatsgevonden van heiligverklaringen. Ook de huidige paus, Benedictus XVI, schroomt
niet dozijnen (overleden!) rooms-katholieken tot heiligen te verklaren. In tegenstelling tot
de Rooms-Katholieke Kerk vindt in de Oud-Katholieke Kerk (voorlopig?) geen
heiligverklaring (meer) plaats, mede of juist vanwege de opvatting, dat dit een zaak is van
de ongedeelde kerk (Una Sancta). Vanuit dit oogpunt is het te verklaren, dat we het vooral
moeten doen met heiligen uit lang vervlogen tijden, vooral uit de eerste (tien) eeuwen van
het christendom. De vroege kerk werd (bij vlagen) geteisterd door vervolgingen, waarbij
christenen als martelaars ter dood werden gebracht, zoals de diaken Stefanus en de
bisschop Polycarpus van Smyrna (thans Izmir in Turkije). Naast de marteldood kan een
voorbeeldige christelijke levenswijze aanleiding geven tot heiligverklaring. Ondanks het
feit, dat de Oud-Katholieke Kerk geen instituut en procedures kent tot heiligverklaring,
beschikt zij over een (recente) lijst met namen van degenen die met hun leven hebben
betaald voor hun inzet voor het Koninkrijk van God. In augustus 2010 maakte
aartsbisschop Joris Vercammen van Utrecht, tijdens het Internationale Oud-Katholieken
Congres te Bern, bekend dat de Filippijnse bisschop Alberto Ramento, die op 3 oktober
2006 werd vermoord, aan deze lijst is/wordt toegevoegd (De Oud-Katholiek, jaargang
126, november 2010, nr. 2852, p 6-7). Evenals de ‘formele’ heiligen, zal hij ieder jaar op
zijn sterfdag, de 3e oktober, worden herdacht.

De Rooms-Katholieke Kerk kent een uitgebreid en stringent stelsel van regels, dat ten
grondslag ligt aan een heiligverklaring (canonisatieproces). Deze regels worden minutieus
in de kerkelijke wetgeving (canoniek recht) vastgelegd. In grote lijnen verloopt het proces
in twee etappes: de zaligverklaring (beatificatie), die tot de heiligverklaring (canonisatie)
leidt. Het is van belang op te merken, dat niet iedere zaligverklaring automatisch leidt tot
heiligverklaring. Het centralistische beleid van heiligverklaring, dus vanuit ‘Rome’, is niet
altijd zo geweest. Tot het tweede millennium hadden de (plaatselijke) bisschoppen een
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dikke vinger in de pap. Vanaf het einde van de 10e eeuw trok ‘Rome’ de touwtjes van het
canonisatieproces (te) strak aan. Het is niet uit te sluiten, dat dit mede samenhangt met de
toenemende macht van de bisschop van Rome als Pontifex Maximus, ten koste van de
andere (lokale) bisschoppen. Soms kan men zich niet aan de indruk ontrekken, dat een
heiligverklaring, zoals bij Edith Stein, voorwerp is van (een opportunistisch en
omstreden) kerkpolitiek. Het is van belang (theologisch) onderscheid te maken tussen
‘latreia’ (aanbidding van God) en ‘douleia’ (verering van de heiligen). Maria, de moeder
van Jezus, wordt bijzondere verering gegeven ofwel ‘hyperdouleia’. Alle heiligen worden
gezamenlijk vereerd/gevierd op 1 november, de dag van Allerheiligen. Een dag later, op
2 november viert men Allerzielen, namelijk de herdenking van alle gestorven christenen.

Het tijdsgewricht, waarin wij leven, kun je vluchtig noemen. Sommigen leven in de
veronderstelling dat de wereld- en kerkgeschiedenis is begonnen met hun geboortejaar. In
onze contreien kunnen we (gelukkig!) in vrijheid de diensten van de kerk bijwonen. Dit is
niet altijd zo geweest. Nochtans kunnen niet overal ter wereld christenen in vrijheid hun
geloof belijden en diensten houden op straffe van… Het is een goede zaak hieraan te
worden herinnerd. Dankzij de gedachtenis van de heiligen wordt een (concrete)
verbinding gelegd met de kerk van alle tijden en plaatsen. Evenals de canonieke heiligen
kunnen wij – de gemeenschap der heiligen in het hier en nu – verspreiders zijn van de
goede geur van Christus, ook al is het maar een beetje. Gewoon proberen, desnoods met
vallen en opstaan!

Pieter van Hes

Leestip: Aurelius Augustinus, De goede geur van Christus: preken over heiligen (sermonis de sanctis 273-
299), Damon, 2010, ISBN 9789055739844, 383 blz., 44,90 euro, ingeleid, vertaald en van aantekeningen
voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich en Hans van Reisen
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De lectorenopleiding 2009-201 1

In september 2009 zijn Jeannien Wiebing en Ab Mollema begonnen aan de opleiding tot lector. Van
verschillende kanten is hun gevraagd iets daarover te schrijven. Hieronder volgt (in twee delen) hun verhaal.

Inleiding
De opleiding tot lector bestaat binnen de OKK sinds 1977. Het idee was om

parochianen, leken dus, een opleiding te geven als lekenvoorganger. De taken van de
lector zijn in principe drieledig. De eerste taak is het lezen van de Schrift. De tweede taak
kan zijn het voorbereiden en houden van een overweging bij de schriftlezingen. De derde
taak: het voorbereiden en uitspreken van de voorbeden. Ten vierde moet de lector bereid
zijn tot gebed met mensen, in de kerk of thuis. Ziekenbezoek kan daarbij horen,
eventueel ziekencommunie, alles in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de
pastoor.
Tot slot kan de lector geroepen zijn voor te gaan in een dienst van Schriftlezing en
Gebed.
De lector is gekleed in een witte albe, het doopkleed, maar draagt geen ambtelijk gewaad.

Opleiding
Er bestaat een instructie lectoren uit 1982, uitgaande van het Collegiaal Bestuur. Het

is dus een opleiding voor leken, vergelijkbaar met die van cantor of catecheet. De
opleiding wordt door de kerk als zodanig georganiseerd en valt nadrukkelijk niet onder de
ambtelijke opleidingen van het Seminarie. Onder verantwoordelijkheid van de
bisschoppen is een stuurgroep ingesteld, die de opleiding verzorgt qua inhoud en
organisatie. De stuurgroep bestaat voor een belangrijk deel uit (ervaren) lectoren. Onze
‘eigen’ lector Adrie Paasen is één van de stuurgroepleden

De opleiding vindt plaats op 16-18 zaterdagen, verdeeld over twee jaar. De docenten
zijn merendeels uit de OKK afkomstig. Dat zijn in de eerste plaats de beide bisschoppen,
Vercammen en Schoon (voor het vak Oud-katholieke spiritualiteit), de pastoors Van der
Velde (Liturgie), Feenstra (overweging maken), Münch (Systematische Theologie). Maar
ook externe docenten zoals De Saeger van de Katholieke Universiteit van Leuven
(Exegese), Govaart (Taalexpressie), Van Straten (Liturgie) leveren een bijdrage.

Ervaringen
We zijn in september 2009 begonnen, samen met nog vier vrouwen en drie mannen;

we zijn dus met z’n negenen. Een zeer gemêleerd gezelschap,qua leeftijd, achtergrond wat
(oorspronkelijke) geloofsovertuiging betreft, opleiding, beroep, enz. Gezien de beperkte
tijd zijn de zaterdagen intensief. Dat is op zich al een boeiend gegeven. We beginnen de
cursusdag met schriftlezing en voeren daarna in kleine groepjes een kort gesprek over het
gelezene.
Na de lunchpauze wordt er een middaggebed gehouden, min of meer volgens het ‘model’
van een orde van dienst van Schriftlezing en Gebed uit het Kerkboek, meestal uitgaande
van de lezingen van de daaropvolgende zondag. Dit middaggebed wordt bij toerbeurt
door een tweetal cursisten voorbereid. Die twee gaan dan ook voor, gekleed in een albe.

Het eerste jaar waren alle bijeenkomsten in het Seminariegebouw te Amersfoort. Daar



1 8

wordt ook steeds een eenvoudige maar overheerlijke lunch verzorgd. Inmiddels zitten we
in het tweede jaar, waarin we ook af en toe op andere locaties bijeenkomen. Voor de
praktische vakken, zoals taalexpressie, heb je een kerkgebouw nodig. We waren al te gast
in Den Haag en Utrecht.

Maar voor we aan dit tweede jaar begonnen, hebben we een korte retraite mogen
meemaken in de Paulusabdij te Oosterhout bij de gemeenschap Chemin Neuf, waar we
onder de bezielende leiding van onze aartsbisschop Joris bijeen mochten zijn voor
bijbelstudie, eucharistieviering en meditatie.

Vakken
De cursus is verdeeld over een aantal vakken. Hieronder volgt een korte samenvatting

per vak.

Algehele inleiding. Dit gaat over het hoe en waarom van de opleiding, de ‘aftrap’,
werd verzorgd door aartsbisschop Joris. Wat wordt van de lector verwacht? Wat voor
functie heeft hij/zij binnen de kerk/parochie. Wat zijn zijn/haar bevoegdheden en wat de
verwachte competenties?

Oud-katholieke spiritualiteit. Aan de hand van historische feiten en modellen in het
denken van de oud-katholieken probeerde bisschop Dirk Jan Schoon de spirituele
beleving en het spirituele erfgoed van de OKK aan de cursisten uit te leggen. Hoe
bewaarde de Oud-Katholieke Kerk in woelige tijden haar gedachtegoed? Spiritualiteit
vormt immers het fundament van de Kerk. Een boeiende historische reis over de
spirituele ontwikkelingen vanaf de kerkvaders tot nu.

Exegese. Dit vak gaat over bijbeluitleg en/of bijbelvertaling. Hoe zit de bijbel in
elkaar, welke delen horen bij elkaar en wie zijn de auteurs? Aan de hand van oude
bronteksten probeert de exegeet de ‘hedendaagse’ vertaling te verstaan en te vergelijken.
Docent Luc de Saeger deed dit bij ons aan de hand van het scheppingsverhaal . Schiep
God hemel en aarde uit niets of schiep Hij orde in de oerchaos? Het Hebreeuwse woord
‘bara’ betekent namelijk volgens theoloog professor Ellen van Wolde ‘scheiden’. Dat heeft
consequenties voor het boek Genesis: dit zou best eens niet het eerst boek van het OT
kunnen zijn.
Vergelijken van Bijbelboeken, bijvoorbeeld de synoptische Evangeliën, is ook een taak
van de exegeet. De Saeger legde uit dat de evangelist Lucas zich baseerde op de twee
evangelisten, Marcus en Matteüs. Ook de canongeschiedenis kwam aan bod.
Het tweede jaar begon met een intensieve studiedag rond het “Onze Vader”.
En er staat ons nog meer van Luc de Saeger te wachten tegen het eind van de opleiding.

Liturgie. Wat is liturgie? Van waaruit ( o.a. de joodse wortels) is de huidige
liturgievorm ontstaan? Opbouw en samenhang van een viering. Vanwaar de symbolen, de
indeling en nut van het kerkelijk jaar, gezangen in de liturgie, modellen voor een dienst
van Schrift(lezing) en Gebed. Wat zijn tot dusver de eigen ervaringen? Wat valt er van
andere parochies te leren?
Aardig hierbij was ook, dat de docent pastoor Wietse van der Velde ons meenam naar de
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krochten van het seminariegebouw, waar we in de bibliotheek een aantal van de door hem
aangewezen exemplaren van deels oude boeken mochten uitzoeken. Een andere keer had
hij zelf al enkele tientallen kilo’s boeken meegebracht. Hieruit mochten we dan naar
hartenlust plukken. Op het gebied van Liturgie staat ons in 2011 nog meer te wachten van
docente Leonie van Straten. En ook Wietse is nog (lang) niet uitgepraat.

Het maken van een overweging. Alhoewel elk van de vier taken voor de lector die bij
de inleiding beschreven staan in principe even belangrijk zijn, wordt er relatief veel tijd
besteed aan het maken van overwegingen en de presentatie daarvan. En daarbij ook aan
lezen en spreken. Onder welhaast wetenschappelijke (bege)leiding van pastoor Peter
Feenstra leerden we een soort stappenplan te maken voor een overweging. Een heel
praktische methode van lezen-exegese-overdenken-analyseren-kiezen (vooral kiezen) en
tenslotte het schrijven van een overweging. Praktische oefeningen volgden, compleet met
‘cameraoptreden’ en ... terugkijken!
Wat betreft het maken van een overweging wordt een proeve van bekwaamheid afgelegd.

Taalexpressie: Spreken in een grote ruimte met en zonder microfoon.
Voordrachtskunst. Vrij spreken en bidden. Gebeden verwoorden. Dit vak komt in het
tweede jaar aan bod. Het is duidelijk wat men beoogt: een goede verstaanbare en
expressief correcte wijze van voorgaan. Docent Andries Govaart, vermaard op dit
gebied, heeft ons o.a. een hele zaterdag ‘alle hoeken’ van de OK kerk van Den Haag en
de Ste Gertrudis van Utrecht laten ... horen. En er komt nog meer.

Systematische theologie. Een tweedejaars vak. Systematische theologie wordt ons, later
in 2011 gegeven door pastoor Harald Münch. Dit zal gaan over de formele theologie, de
theologische ‘systematiek’ van de Kerk. Het gaat daarbij om geloofsinhoud (Credo), gezag
van de bijbel en de kerk en de ecclesiologie (leer van de kerkopbouw, ambten, functies,
etc.).
Wat is de inhoud van de geloofsbelijdenis? Hoe verstaan we de bijbel in relatie tot God en
de medemensen? Welk gezag bindt ons aan de Schrift? Vele vragen. Maar dat komt
allemaal nog.

Over de helft...
We hebben nog tot eind juni 2011 te gaan. Er er moet nog heel wat gedaan worden.

Maar nu reeds kan gezegd worden dat we het als een bijzonder voorrecht ervaren dat we
deze kans hebben gekregen. We hopen natuurlijk dat we, na afronding, ermee ‘aan de
slag’ kunnen en dat we samen met de andere lectoren en de pasto(o)r onze parochie
mogen dienen.

Jeannien Wiebing en Ab Mollema

De lectorenopleiding staat open voor iedereen die lid is van de Oud-Katholieke Kerk. Mensen die geïnteresseerd
zijn kunnen zich wenden tot de pastor. Deze kan dan in overleg met het Kerkbestuur en de aartsbisschop beslissen
of toelating mogelijk is.
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Activiteiten agenda

8 januari, 1 7.00u: Nieuwjaarsreceptie in Jorwert
Voorafgaand aan de Eucharistieviering zal er een nieuwjaarsreceptie zijn in de kerk van
Jorwert. De Eucharistieviering zal worden ondersteund door Vrouwenschola "Flores
aperientes" o.l.v. Wim Gosens

9 januari, 1 6.00u: Nieuwjaarsvesper in Utrecht
Nieuwjaarsvesper en gelegenheid tot ontmoeting na afloop. Locatie: Kathedrale kerk van
Sinte Gertrudis, Willemsplantsoen te Utrecht.

1 1 januari, 1 9.00u: gespreksavond in Haren.
Het thema van deze avond is: Kun je geboren worden onder een slecht gesternte?
De avond begint met een maaltijd en het thema zal besproken worden onder leiding van
een astrologe. Informatie en opgave via mevr. H. van 't Slot (zie colofon)

24 januari, 1 9.30u: gespreksavond in Jorwert.
Een gespreksavond rond een thema (wordt nog bekend gemaakt) in de sacristie van de
kerk in Jorwert. Ontvangst met koffie en thee. De avond wordt afgesloten met het bidden
van de Completen.

1 1 februari, 1 9.00u: gespreksavond in Nijetrijne.
Een gespreksavond over heiligen en hun verering en de betekenis in de Oud-Katholieke
Kerk. De avond begint met een maaltijd. De pastor zal een inleiding geven, waarna we in
gesprek gaan over de betekenis voor onszelf. Informatie en opgave via mevr. H. van 't
Slot (zie colofon)

Foto's in de kerk van Engelbert door Roy van Mechelen (www.mijn-architect.nl)
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9 januari Doop van de Heer

23 januari Vissers van mensen

1 3 februari Wet van het koninkrijk

27 februari Sexagesima

9 maart (1 9.30u) Aswoensdag

1 3 maart Invocabit, 1 e zondag van de veertigdagentijd

1 0 april Judica, 5e zondag van de veertigdagentijd

20 april Chrismamis in Utrecht

21 april (1 9.30u) Witte Donderdag

22 april (1 9.30u) Goede Vrijdag

23 april (22.00u) Paaswake

27 maart Oculi, 3e zondag van de veertigdagentijd

Engelbert
De vieringen zijn elke 2e en 4e zondag van de maand om 11.00u in de kerk van
Engelbert.
Engelberterweg 41
bereikbaar met bus 78 vanaf Groningen CS om 10.31u
aankomst in Engelbert om 10.48u

8 januari Doop van de Heer (met Schola)

22 januari Vissers van mensen

1 2 februari Wet van het koninkrijk

26 februari Sexagesima

1 2 maart Invocabit, 1 e zondag van de veertigdagentijd

9 april Judica, 5e zondag van de veertigdagentijd

26 maart Oculi, 3e zondag van de veertigdagentijd

Jorwert
De vieringen zijn elke 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00u in de kerk van Jorwert.
Sluytermanwei (er is maar 1 kerk aldaar)
Jorwert is niet met openbaar vervoer bereikbaar, alleen met een belbus (anderhalf uur van
tevoren reserveren vanaf Mantgum)

1 6 april Palmwijding

1 7 april Palmzondag

Pasen
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake worden, zo mogelijk, op beide locaties
gevierd.

24 april Eerste zondag van Pasen

Vieringen
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Zingen bij cantorij Wagenborgen

Oei, te laag... De zanger naast mij gaat luider zingen, speciaal om mij het goede voorbeeld
te geven. Natuurlijk is het ook Eddy opgevallen. Wagenborgen, wie komt er ook op het
idee om aan het einde van de wereld te gaan zingen. Alsof de akoestiek daar beter zou
zijn...
Nee het gaat me niet om de galm uit de oneindige ruimte maar om de realisatie van een
plannetje, waar ik al jaren mee speel. Heerlijk... zingen.

Sinds afgelopen zomer zing ik mee met de cantorij Wagenborgen. De overstap vanuit
Engelbert was erg eenvoudig. Albertha en Eddy kende ik natuurlijk al en ook Fop en
Agaath zingen al langer mee. Na enkele maandagavonden repeteren en ettelijke
privÈlessen van Eddy is het zover. Mijn eerste optreden. Ik besluit vooraf om zachtjes
mee te zingen, zo zacht dat niemand zal horen als ik ernaast zit.

We zingen: "De weg van de patsers loopt dood." Eigenlijk geloof ik dat niet echt. Er
zijn wel andere redenen om ervoor te zorgen dat ik niet als patser bekend sta.

Het zachtjes zingen is mislukt. Ik vind het ook eigenlijk veel te leuk om me niet te
laten horen. Morgen en overmorgen oefen ik weer vrolijk verder... "Als bloesem in de
winter..."

We komen 'binnenkort' vast wel weer in Engelbert zingen; de vorige poging is helaas
doorkruist door de installatie van Annemieke in Utrecht. Daar hebben we ook gezongen,
maar alleen de stukken gemarkeerd 'allen' en niet 'koor'.

Karel Haverkorn.

Jongeren

Jongeren hebben we in de parochie. Daar mogen we trots op zijn! In de nabije toekomst
wil ik dan ook werk maken van de jongerengroep de K-Violen. Graag wil ik buiten dat
nog iets bieden, en dat is ruimte! Het zou leuk zijn als jullie een eigen plekje krijgen op de
website en in het parochieblad. Graag zie ik ideeën tegemoet!

Pastor Victor




